U vindt hier informatie over o.a. Winterberg, Kellerwald, Soest en de ertsmijnen in Ramsbeck




Algemene informatie

Het Sauerland is een gebied in de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en
Hessen.

De naam Sauerland verscheen voor het eerst in 1266 in schrift als
'Suderland'. Het wegvallen van de 'd' gebeurde pas vanaf 1400. Om deze
reden is de betekenis: Sauerland = zuidelijk land, het meest overtuigend.

In vergelijking met het gebied langs de Rijn meer naar het westen en het
Ruhrgebied is het veel minder dicht bevolkt. Door de natuur tussen de bergen
en heuvels, gelegen in de nabijheid van Nederland vormt het een
reishestemming voor veel Nederlanders.

De hoogte varieert van ongeveer 200 m in het dal van de Ruhr tot ruim 840 m
in Hochsauerland, in de omgeving van Winterberg. Daar ligt de Kahler Asten,
841,9 m. De Langenberg is met 843,2 m de hoogste berg van het Sauerland
en ligt op de grens van Noordrijn-Westfalen en Hessen. Het Sauerland ligt in
het stroomgebied van de Rijn en de Wezer. In Sauerland ontspringen
verschillende rivieren. Een aanzienlijk deel van deze rivieren wordt
onderbroken door stuwmeren, die dienen voor wateropslag, regulatie van het
waterpeil, recreatie en soms energievoorziening. Een aantal van de
stuwdammen is tijdens de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd.

Het Duitse Sauerland kun je zien als een geweldig natuurgebied waar veel
kleine, gezellige dorpjes zich in de dalen verscholen hebben. Voor
Nederlanders is het al tijden een gewilde natuurbestemming. Door

de stuwmeren, naaldwouden, de vele wandelpaden en een reeks
druipsteengrotten heeft het Sauerland heel veel recreatieve natuur te bieden.
De bekendste toeristische stad is Winterberg, gelegen aan de voet van dit
gebied. Het gebergte doet er vooral denken aan de Ardennen. Ook hier vindt
je bijvoorbeeld grotten. De hoogteverschillen komen ermee overeen en de
flanken zijn tevens begroeid met uitgestrekte bossen. In het Sauerland wordt
Duits gesproken, maar in Winterberg zijn ze zo op Nederlanders ingesteld dat
bijvoorbeeld uw kinderen er gewoon in hun eigen taal les kunnen krijgen.

‘Worst en bier ontbreken nergens’
De bewoners van het land tussen de zee en de Alpen staan vooral bekend
als grote liefhebbers van allerlei soorten worsten. Op menukaart zal vlees
nooit ontbreken. Wat dat betreft heeft elke streek ook nog zijn eigen favoriet.
De runderen, lammeren, heideschapen, aardappels en kool worden
gecombineerd tot pittige kost en culinaire hoogstandjes. Maar ook voor de
echte bierliefhebbers is Duitsland een paradijs te noemen. Duitsland bezit 40
procent van het totaal aantal bierbrouwerijen in de wereld en er zijn zelfs
speciale 'bier-tours' die je langs de biergeschiedenis van het land leiden.
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Sauerlandse hoogten en diepten

De Langenberg (843 m) bij Willingen geeft aan hoe hoog het
middelgebergte van het Sauerland kan reiken. Het Rothaargebirge
die de rivieren Ruhr, Eder, Sieg en Lahn voedt, vormt de kern van de
Sauerlandse hoogten. Het gebied telt nogal wat stuwmeren,
voortgekomen uit de noodzaak aan goed drinkwater en de behoefte
aan energie. De stuwmeren hebben geleid tot een aanzienlijke
waterrecreatie. De watersporter voelt zich in het Sauerland dan ook
goed thuis. Vooral de grote Bigge Stausee heeft veel watervertier te
bieden. Rondom Soest en op het hoge plateau bij Brilon wordt veel
gefietst.

De vrij recente wandel- en mountainbikeroute Rothaarsteig laat u
van vrijwel ongestoorde bergnatuur genieten. Tot het mooiste
natuurschoon behoren de druipsteengrotten bij Attendorn (de
Attahohle), bij Hemer en bij Letmathe. Ook de Bilsteinhthle bij
Warstein trekken veel grotkijkers. Bij Olsberg ligt het natuurgebied
Bruchhauser Steine en de waterval bij Wasserfall is al heel vaak
gefotografeerd.

Weer en klimaat

Het klimaat in Sauerland is een gematigd zeeklimaat wat zich
kenmerkt door een gering verschil in temperatuur wat betreft zomer
en wintermaanden. Er zijn vier duidelijke seizoenen te
onderscheiden. In de lente begint de temperatuur langzaam weer

wat te stijgen, hoewel de nachten dan nog flink koud kunnen zijn is
het overdag al redelijk aangenaam van temperatuur. De
zomermaanden lijken erg op die bij ons. Een gemiddelde
temperatuur van rond de twintig graden met hier en daar een
uitschieter naar boven. In de winter maanden enkele weken onder
het vriespunt , maar geen extreem lage temperaturen. In de herfst
valt er de meeste neerslag. Door het heuvelachtige gebied van
Sauerland kan er wel een verschil in temperatuur ontstaan tussen
het dal en bovenop de berg. Houd er dus rekening mee dat hoe
hoger u komt het ook kouder gaat worden.




Winterberg

Winterberg is in het jaar 1240 ontstaan met de verlening van
stadsrechten. De stad is volgens een omlijnd plan gebouwd, evenals de
buursteden Hallenberg en Schmallenberg. Aan het eind van de
middeleeuwen sloot Winterberg regelmatig met omliggende steden een
verbond ter bescherming. In 1357 werd Winterberg door
oorlogshandelingen verwoest. Winterberg was ook lid van de Hanze.
Eveneens aan het eind van de middeleeuwen verwilderde de regio
Winterberg doordat veel nederzettingen verlaten werden, pas rond 1600
herstelde zich dat. Anders dan zijn buursteden had Winterberg vreemd
genoeg niet veel te lijden van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), maar
ook de heksenvervolgingen gingen aan Winterberg niet voorbij. In 1993
is in Winterberg een officiéle gedenkplaat aangebracht voor de
slachtoffers van deze zinloze vervolgingen. Een voorbeeld dat veelvuldig
door andere Duitse steden is nagevolgd. Winterberg ontwikkelde zich
vanaf de zeventiende eeuw tot een welvarende stad, omdat de vele
oorlogsperikelen aan de stad voorbijgingen. Toch bleven catastrofes als
grote stadsbranden Winterberg in 1759 en 1791 niet bespaard. Voor de
herbouw na de laatste brand werden de stadsmuren afgebroken en
bredere straten aangelegd. In het begin van de twintigste eeuw werd het
skién geintroduceerd en dat was het begin van het toeristische succes
van Winterberg.

Tot de bezienswaardigheden van Winterberg behoren de Sint
Jacobuskerk en de vele vakwerkhuizen in de oude stad. Verder trekken
de Sint Georgeschans en de evangelische kerk bekijks. In 2009 werd het
historische Bobhuis op de Winterberger Kappe door brand verwoest,
maar weer opgebouwd. In het noordelijke deel van Winterberg bevindt
zich het kuurpark dat in de winter een ideaal rodelgebied is. Een van de
hoogste en zeker bekendste bergen van het Sauerland, de Kahle Asten,
ligt in Winterberg. Hierop ontspringt de grootste rivier van het gebied, de
Ruhr. Rond het bronnengebied van deze rivier bevindt zich een
uitgebreid wandelgebied. Door de gemeente Winterberg loopt het
Europese langeafstandswandelpad de E1. In Winterberg is ook het
West-Duitse wintersportmuseum te bezoeken.

Omdat Winterberg een echt toeristisch centrum is, valt hier voor de
vakantieganger zowel in de zomer als de winter veel te beleven.
Overnachten kan voor iedere beurs in de hotels, pensions,
vakantiewoningen, jeugdherbergen en campings die de gemeente
Winterberg rijk is.



Edersee

De Edersee wordt gevormd door de stuwdam in de Eder. De meeste
mensen in Europa kennen deze stuwdam zonder dit te weten.

De "Ederstau” is namelijk de beroemde stuwdam die door de
geallieerden op spectaculaire wijze met de beroemde "op het waterviak
stuiterende bom" in 1943 werd gebombardeerd.

Ook is het mogelijk om gewoon even lekker over de stuwdam zelf te
wandelen.

Momenteel is de Edersee een verzamelplaats van verschillende
activiteiten, zoals wandelen, fietsen, duiken (oa naar de verzonken stad),
zeilen, zwemmen, vis-safari’s ed.

Kellerwald

Het Nationalpark Kellerwald-Edersee in Nordhessen is een van de 14
Nationale Parken van Duitsland. Hier mag de natuur gewoon zijn gang
gaan. De natuurlijke processen worden niet verstoord door bijvoorbeeld
bosbouw. Hessen heeft ook wel de bijnaam Buchonia, het land der
beuken. In het Nationalpark Kellerwald-Edersee is op een areaal van
bijna 6000 ha één van de laatste grote en natuurlijke bossen met rode
beuken bewaard gebleven. Eeuwenoude knoestige beuken zijn een
bijzonder natuurfenoneem. Sinds 2011 is Kellerwald onderdeel van de
UNESCO werelderfgoedlijst.

In het park zijn 14 wandelwegen aangelegd. De Hagenstein-Route is ook
voor mensen met een bewegingsbeperking geschikt. In het
bezoekerscentrum vindt u alle informatie over het thema wildernis in het
Nationale Park. In het Wildtierpark staat u oog in oog met de inheemse
diersoorten.


http://www.duitsland-reisgids.nl/vakantietips/natuurparken.html
http://www.duitsland-reisgids.nl/vakantietips/hessen.html

Vanuit welke richting men ook komt, het beroemde en unieke
torensilhouet van Soest wijst de weg naar een stad, die meer dan 1000
jaar oud is en wordt gedomineerd door talrijke interessante
bouwwerken, opgetrokken uit typisch groen zandsteen.

Soest werd al in 836 in een oorkonde vermeld, maar er zijn sporen van
bewoning gevonden uit de nieuwe steentijd. Rond 600 werd er zout
gewonnen. Soest behoort samen met steden als Dortmund, Unna, Werl
en Erwitte tot een reeks van nederzettingen langs enerzijds talrijke
waterbronnen en anderzijds de Hellweg, een belangrijke handelsweg.
De vruchtbare bodem, het gunstige klimaat, de rijke bronnen en het
beschikbare zout maakten van deze regio een geliefde plek. Door de
winning van zout en ijzer speelde Soest in de middeleeuwen een
belangrijke rol op handelsgebied.

Soest had dan ook al vroeg, als eerste in Duitsland, stadsrechten.
Bovendien was Soest één van de belangrijkste Hanzesteden.

Op het gebied van monumenten, kunst en cultuur, mooie
stadsgezichten en stadstuinen heeft de oude stad van Soest dan ook
heel wat te bieden. De stadsmuur staat nog grotendeels overeind, maar
helaas is er van de 8 stadspoorten nog maar 1 overgebleven. Soest
heeft 28 bijzondere kerken waarvan de Dom met een Romaanse toren
de mooiste van Duitsland zou zijn.

Ertsmijn Ramsbeck

In 1851 leidde de markies van Sassenay de toenmalige “Maatschappij
voor mijnbouw en zinkfabrikatie in Stolberg”. Door middel van een
opzienbarende methode van smelten bewees hij dat er in het lood van
Ramsbeck ook zilver zat. Niemand wist echter dat dit zilver er van
tevoren aan toegevoegd was.

Gebaseerd op dit bedrog werd Ramsbeck in Sauerland het grootste
industriecentrum van Europa. Nieuwe dorpen werden uit de grond
gestampt, meer dan 30 kilometer aan wegen werd aangelegd, 25
breekfabrieken (malen van bet gesteente) werden opgericht en een
transportbedrijf met meer dan 300 paarden zorgde voor het vervoer. In
1854 telde de mijn meer dan 2000 werkkrachten. Na een korte tijd
echter ontdekte men het bedrog met het zilver en meteen daarna
volgde de ondergang. Nood en ellende grepen om zich heen en meer
dan 800 mijnwerkers keerden terug naar hun vroegere woonplaats.
Aan het einde van 1856 telde Ramsbeck nog maar 925 arbeiders, dit
getal steeg opnieuw tot 1588 in 1865. Vanaf toen ging het steeds
verder bergaf, alhoewel de opbrengst van de mijn steeg door
mechanisatie en modernisatie. Op 31 januari 1974 werd besloten de
mijn te sluiten omwille van het lage gehalte aan ertsen. Het gehalte aan
zilver bedroeg 7 gram op 1000 kilogram, naast zink en lood.




Tegenwoordig is deze mijn open voor publiek. Boven de grond bevindt zich
een museum met de geschiedenis van de mijn. Hier staan ook enkele
machines die in de mijn werden gebruikt. Tevens is er een klein stukje
mijnschacht nagebouwd om te ervaren hoe het was om in zo'n kleine ruimte
te werken.

Uitgerust met helm en jas rijdt u over de elektrische spoorbaan uit de vijftiger
jaren 300 m. diep de berg in.

Bij een constante temperatuur van 10 - 11 C zijn warme kleding en stevige
schoenen aanbevolen!

Daar ontdekt u een blinde schacht, die 420 m. de diepte ingaat, waaronder
ruim 33 miljoen m3 water staat.

Een ander hoogtepunt is de voormalige, grootste trommel-transportmachine
ter wereld.

Schloss Bad Arolsen

Schloss Arolsen, ook Residenzschloss Arolsen genoemd, is een 18e-eeuws
kasteel in barokstijl, gelegen in Bad Arolsen in de Duitse deelstaat Hessen.
Het kasteel diende tot 1918 als residentie van de familie Waldeck-Pyrmont.
In 1858 werd hier Emma van Waldeck-Pyrmont geboren. Later Koningin
Emma.

De voorloper van dit kasteel werd in de periode 1526-1530 door Philip Il van
Waldeck gebouwd en bleef in gebruik als stamslot van de graven van
Waldeck tot 1710. In 1620 werd hier George Frederik van Waldeck-
Eisenberg geboren.

Frederik Anton Ulrich van Waldeck-Pyrmont liet aan het begin van de 18e
eeuw het oude Schloss Arolsen vervangen door een barok lustslot naar
ontwerp van Julius Ludwig Rothweil. Het hoofdgebouw was gereed in 1728.

De bouw van het kasteel belastte het vorstendom Waldeck-Pyrmont
overmatig. Vooral sinds de toetreding tot de Duitse Bond liepen de schulden
zo hoog op, dat het vorstendom in 1867 een verdrag sloot met Pruisen,
waarmee het vorstendom het grootste deel van zijn zelfstandigheid verloor.
In 1918 trad de laatste vorst af. Het kasteel werd overgenomen door de
gemeente; de koninklijke familie kreeg het vruchtgebruik van een deel ervan.
Het kasteel werd ingericht als museum en bibliotheek.

Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie.
Hebt u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze
graag tegemoet. U kunt uw foto’s mailen naar
info@bakreizen.nl
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